
Wijkberichten maandag 20 november 2023

Agenda: 25 november  tot 9 december 2023
Zondag 26 november Kerkdienst aanvang 9.25 uur. Voorganger Hr. Guus Ruil
Woensdag 29 november Koffieochtend van 10.00 – 12.00 uur aansluitend lunch
Woensdag       29 november Avondgebed
Zondag 4 december Kerkdienst aanvang 9.25 uur. Voorganger Hr. Co Elshout
Woensdag 7 december Koffieochtend van 10.00 - 12.00 uur.
Woensdag 7 december Avondgebed

Eredienst zondag 26 november 
Deze zondag gaat voor Hr. Guus Ruil. Geen onbekende voor ons.  Guus is jaren als kerkelijk werker 
verbonden geweest aan de Rehobothkerk. Hij woont in Lekkerkerk en rijdt ook na zijn pensioen nog af en 
toe op de Vlaardingse bus.

Avondgebeden in de Adventstijd  :   woensdag 29 nov. en 6 dec.   Rehobothkerk aanvang 19.30 uur
Ook dit jaar zijn er weer vier avondgebeden, en wel op 29 november, en op 6,13 en 20 december. Op 29 
november wordt de avond geleid door Leen Weerheim en Teun Kramer. 6 december door Wim Poot en 
Wim van Klaveren. Naast het luisteren van orgelmuziek en bijbel lezing worden er liederen gezongen en is r 
is er een moment van stilte. De avondgebeden  gaan uit van de wijkgemeentes: Grote Kerk ,de Fontein en 
Centrum-West. De avondgebeden worden niet uitgezonden via livestream. Van harte welkom. Leen 
Weerheim

Woensdag 29 november
Vol verwachting………..
Kijken we uit naar de volgende lunch. Op woensdag 29 november a.s. na de gebruikelijke koffiemorgen 
bent u weer van harte uitgenodigd om aansluitend de lunch te gebruiken. U weet, dat u niets verplicht 
bent, dus alleen om koffie te drinken bent u ook van harte welkom. Dit is tussen 10.00 en 12.00 uur, zoals 
iedere woensdag, waarna  de lunch volgt. Het is steeds weer een verrassing, wat we voorgeschoteld 
krijgen, maar tot op heden is die verrassing nog lekker ook.  U begrijpt, dat we graag willen weten op 
hoeveel personen we kunnen rekenen, dus tot uiterlijk zondag 26 november kunt u zich opgeven tijdens 
het koffie drinken. Namens de diakenen Jaap Kleijwegt

Eredienst  zondag 3 december
Wij verwelkomen de heer Co Elshout. Hij woont in Rotterdam en is voorzitter en reis,- en gespreksleider bij 
de Stichting Oecumenische Ontmoetingen.

In memoriam Jan de Boer (1943-2023)
In de zeer vroege uren van maandag 7 november overleed in alle rust Jan de Boer op de leeftijd van ruim 
80 jaar. Jan beleefde zijn laatste dagen echt “op zijn Jans” betrokken op zijn onafscheidelijke maatje Lenie, 
gerust in de liefde van de kinderen en de kleinkinderen en ook in de warme omgeving die onze 
geloofsgemeenschap voor hem was. Hij sprak telkens weer met dankbaarheid over de liefde waarmee 
iedereen hem omringde. Die liefde was wederzijds. Jan was zeker van de vaste grond waarin zijn leven 
verankerd was en daarom kon hij getroost en moedig voortgaan, tot het einde. Tot in de laatste uren bleef 
hij in contact met mensen om hem heen. Pas toen Lenie aan hem vroeg “Slaap je, Jan” een vraag waar 
geen antwoord op kwam, pas toen wisten we dat Jan er niet meer is. Maandag 13 november om 11.00 uur 
namen we samen met Lenie en de kinderen en de kleinkinderen als geloofsgemeenschap in een overvolle 
kerk afscheid van Jan. Er waren allemaal mensen die een lijntje hadden met Jan. We zongen uit volle borst 
de oude vertrouwde liederen die Jan had uitgekozen voor zijn uitvaart. In de dienst stond de trouwtekst 



van Lenie en Jan in het middelpunt: ‘Zonder mij kunnen jullie niets doen’. Woorden van Jezus tot de 
leerlingen met als boodschap: ‘Heb elkaar lief!’. Het was duidelijk dat Jan en Lenie in hun lange huwelijk 
niet zonder de steun van God wilden leven. Op meerdere momenten tijdens het traject van perioden van 
ziekte zeiden ze verwonderd tegen elkaar: ‘Het is net of er Iemand met ons meeloopt’. Zonder elkaar 
konden Jan en Lenie ook niet, ze waren onafscheidelijk tot het allerlaatst. Zonder elkaar konden ook de 
geloofsgemeenschap en Jan en Lenie niet. Het was zeker dat veel mensen uit de geloofsgemeenschap van 
Rehoboth met hen ‘mee liepen’. Jan nam zijn eigen plek in, vaak ook letterlijk in het kerkgebouw. We 
nemen graag een voorbeeld aan de trouw en de vriendelijkheid van Jan. Na de kerkdienst brachten we Jan 
naar zijn laatste rustplaats op begraafplaats Holy. We zullen Jan erg gaan missen. Bart Starreveld, pastor 
Rehobothkerk

In memoriam Theresia Agnes Radjkoemarie Philip - Nakchedi
Op 10 november 2023 is Theresia Agnes Radjkoemarie Philip – Nakchedi overleden. Agnes, moeder, oma, 
(over-)overgrootmoeder, familielid en vriendin van velen is 84 jaar geworden. Agnes stond ingeschreven bij 
onze Protestantse gemeente en was betrokken bij een Surinaamse kerk in Rotterdam. Maar zoals dat gaat, 
met het klimmen van de jaren wordt het moeilijker en als oude bekenden overlijden vervaagt het contact. 
Verandert de vorm, haar geloof blijft rotsvast. Agnes is in Suriname geboren en groeit daar op. Haar eerste 
huwelijk eindigt door een scheiding en zij verhuisd naar Nederland. Hier ontmoet zij haar grote liefde 
Willem Philip. Hij zorgt ervoor dat al haar kinderen vanuit Suriname naar Nederland komen. Het overlijden 
van twee volwassen zonen en een kleinkind is een groot verdriet in haar leven. Hoezeer zij geliefd is, blijkt 
uit de overweldigende belangstelling tijdens de afscheidsdienst in crematorium Beukenhof Schiedam. Van 
de vele warme ontmoetingen, is er één die ik wil noemen. Bij thuiskomst ontvang ik een appbericht van 
Joke Meijer-Wapenaar (Orgel- Joke), die lid is van onze Protestantse gemeente. Zij was ook bij de 
afscheidsdienst. Willem Philip, was de broer van haar moeder. Voor mij eens te meer de bevestiging dat het
goed is om zorg en aandacht te hebben voor gemeenteleden die door omstandigheden misschien wat 
minder zichtbaar zijn geweest. Wij wensen allen die in Agnes een lieve moeder, oma en zoveel meer 
missen, Gods zegen en kracht voor de toekomst. ds. Hugo M. Habekotté

Dank
Bedankt voor de bloemen van de kerk ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksjubileum. Mijn man is er 
nog, maar geen herkenning. Wij wilden het toch niet voorbij laten gaan, een kleine herdenking voor ons.
Anny Marinus

Zwerven door de Westwijk.  Avonturen van een pastor.

“Appelgebak met slagroom”
Jur en ik lopen al geruime tijd door de Westwijk. Tijdens onze tochten door de wijk treffen we allerlei 
situaties aan waarover we met buurtbewoners kunnen praten. In veel gevallen kunnen de mensen hun hart 
luchten. Of we kunnen een oplossing voorstellen voor problemen die mensen hebben. Na zo’n gesprek gaan 
we dan gewoon weer verder met de zwerftocht. We rekenen niet op respons van de buurtbewoners. Maar 
deze week werden we verrast op het kantoor van het programmabureau ‘Wij de Westwijk’ door 
buurtbewoners die met een grote appeltaart kwamen aanlopen én met slagroom. ‘We zijn blij met jullie en 
dat willen we laten merken’, zeiden de buurtbewoners. En met een gul gebaar zetten ze een forse 
appeltaart op de koffietafel. Met een grote kom zelfgemaakte slagroom. Het was heerlijk, maar te veel! 
Tijdens het snoepen van de appeltaart kwamen de verhalen uit de buurt. Over het ongeduld van de mensen
die met auto’s langs een rij wachtende auto’s rijden. Over overlast ’s nachts en dealers die duistere zaakjes 
doen in het holst van de nacht. Over hoe onveilig de mensen zich voelen op straat en over hoe ze elkaar 
soms het leven zuur maken. In het begin van een verhaal gaat het vaak over de buitenruimte. Over te 
weinig parkeerruimte in de straten. Of over zwerfvuil dat mensen naast containers dumpen. Of over 
scooters die hard langs mensen razen. Maar daarna komen er steevast verhalen over hoe mensen met 
elkaar omgaan. Over mensen die zwerfvuil dumpen op straat en over hoe de ‘daders’ lelijk reageren als ze 
erop worden aangesproken. En hoe het een straat kan verzieken als buurtbewoners het elkaar niet 



vergeven als iemand hen aanspreekt op ongewenst gedrag. Vrijwel altijd komen de verhalen uit op hoe 
mensen met elkaar omgaan. Ik vind dat fascinerend om te zien. Hoe mensen met elkaar omgaan, dát is 
blijkbaar de clou van alles! Je hoort mensen weleens zeggen: ‘Er zijn geen problemen. Er zijn mensen’. Die 
uitspraak lijkt me niet voor twijfel vatbaar. Het is een hele kunst om bij elke ruzie of bij elk conflict in je 
straat te bedenken: Hoe kun je mensen met elkaar aan de praat krijgen, zonder dat de korte lontjes leiden 
tot vuurwerk? Als het je lukt vrede te stichten, dan komt vast het moment een keer dat er een fraaie 
appeltaart op tafel komt. Met slagroom. Daarom is werken in een wijkpastoraat ook zo’n dankbaar werk! 
Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West
06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur
Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit
telefoonnummer.  Voor  een  ander  iets  melden  kan  alleen  MET  TOESTEMMING  van  die  ander!  Er  kan
gevraagd worden om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om
een afspraak te maken, of u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van
Vlaardingen. Als u niet direct contact krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoon
nummer en mogelijk kort waar u voor belt. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen
telefonische hulpdienst.


